
Bijdrage met betrekking tot Brief PS aan GS met wensen en bedenkingen 
toekomstbeeld Zeeland 2050 
 

‘Geen dierder plek voor ons op aard’ 
 

Voorzitter,  
Als ik terugdenk aan uw toespraak bij de nieuwjaarsreceptie kost het me moeite om de 
grijns van mijn gezicht af te krijgen. Wat er daar gebeurde was op zijn zachtst gezegd 
opmerkelijk. Het was dat ik u vlak daarvoor gesproken had over de hei-sessie met PS 
over het onderwerp Zeeland 2050, waarin u vertelde dat dit de aftrap werd van het 
‘denkproces’ richting 2050. Er ging een schok door de rijen. Mensen gingen wat onrustig 
kijken. Meneer Van Hertum moest door zijn partijgenoten tegen gehouden worden toen 
u over de noord-zuidverbinding begon te spreken. Er ontstonden hartkloppingen toen 
genoemd werd dat de grote steden moesten verdubbelen. Gelukkig waren er Bhv’ers in 
de zaal, want het werd spannend. Ik was nog niet thuis of de regionale pers uitte zich op 
alle mogelijk manieren over de ‘Plannen van Hugo de Jonge’.  
Voorzitter, ik ben er steeds vanuit gegaan dat dit niet de plannen van Hugo zijn, maar de 
plannen van GS. Dus de plannen van de gedeputeerden uit de coalitie van CDA, VVD, 
SGP en BBB. Ik hoor graag van GS of dit klopt en of ze dat dan voortaan ook duidelijk 
willen vermelden.  
 

Voorzitter, Zeeland is een prachtige provincie die gekenmerkt wordt door rust en natuur 
met de nuchtere Zeeuwen als bewoners. Die bewoners hebben behoefte aan 
toekomstperspectief. Kan Zeeland zoveel groei aan? Laten we zeggen: het was in ieder 
geval een enthousiasmerend verhaal en volgens mij was dat precies de bedoeling.  
 

Er zijn altijd Kansen, Bedreigingen, Wensen en Bedenkingen. Maar het is goed om te 
dromen, te denken en te kijken naar de mogelijkheden.  
 

Sinds afgelopen twee weken is inmiddels wel duidelijk dat er in ieder geval iets aan de 
doorstroming in Zeeland moet gebeuren, na weer een enorme tunnelsluiting; deze keer 
niet omdat er iets ergs aan de hand was, maar omdat er een storing was. Daar moeten 
we toch echt iets mee.  
 

Voorzitter, er staat veel in het toekomstbeeld voor Zeeland 2050 en het geeft richting 
aan de plannen. Vanuit de ChristenUnie is een aantal vragen belangrijk: hoe ziet de 
samenleving eruit in 2050? En de brede welvaart? Is er met de groei van de bevolking 
een vergelijkbare groei in het aantal mensen dat de eindjes niet aan elkaar geknoopt 
krijgt? Of is Zeeland zo welvarend geworden dat er in plaats van de 3000 kinderen op dit 
moment geen kind meer opgroeit in armoede? Zijn er geen voedsel- en kledingbanken 
meer nodig?  
 
Is er in 2050 echt alles aan gedaan om de natuur te herstellen en hebben we echt de 
groene groei gerealiseerd om onze bijdrage aan het milieu en de natuur optimaal te 
maken?  
 
Hebben we alles gedaan om de boeren en de vissers perspectief te geven?  



Het moet uiteindelijk goed komen met Zeeland als magneet voor talent. En ook met de 
balans in ruimtelijk gebied? Maar er is werk aan de winkel, laten we vandaag nog 
beginnen. Ook al is de geopolitieke situatie somber, wordt er geoefend op een oorlog.  
 

Als Christenen verwachten we een toekomst vol van hoop, vol vertrouwen in een God 
die overal boven staat.  
 

Ik wens GS veel succes en zegen om te werken aan:  
 

‘Geen dierder plek voor ons op aard 

Geen oord ter wereld meer ons waard 

Dan waar beschermd door dijk en duin 

Ons toelacht veld en bos en tuin.’ 
 

 

 

 

 


